
Weet je wat ik voel heel diep van binnen 
Daar zit een liedje dat ik graag zou willen zingen 
Over blijdschap en over pijn 
Over wie ik ben en wil zijn 
 
Het liedje gaat over mijn gevoel 
Over waar ik vandaan kom en over mijn doel 
‘t Gaat over wat ik aan anderen wil geven 
En wil doen in mijn leven. 
 
Maar het liedje dat ik hoor van binnen 
Dat durf ik vaak helemaal niet te zingen 
Want ze zeggen dat ik niet zingen kan 
Dat is jammer dan 
 
Maar dat liedje van mij wil naar buiten 
Het is niet te stoppen, het is niet te stuiten 
Soms dan klinkt het ineens heel luid 
Dan komt het er rottig uit 
 
Tja, dan klink ik heel dominant 
En dat vinden anderen dan weer irritant 
Ik word boos en mijn liedje gaat weg 
Dat is dan wel pech… 
 
Maar als ik rust neem, dan is het er weer 
Mijn liedje van binnen, ‘k hoor het keer op keer 
Ook al val ik uit de toon 
‘k Zing mijn liedje gewoon.  
 
Want…  
Iedere vogel zingt zijn eigen lied 
Een ander liedje dat kent hij niet 
Hij doet gewoon steeds opnieuw zijn best 
Voor mij een wijze les… 
 
Want… 
Ik ben ik en jij bent jij 
Samen zijn we wij, allemaal zijn we vrij 
Iedereen zingt gewoon zijn eigen lied 
Of je nu zingen kunt….. of niet! 


