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Als je het internet vraagt, is een huis een bouwwerk waarin mensen
kunnen wonen. ‘Kunnen’ is dan het eerste woordje waarover ik
struikel. In mijn periode als dak- en thuisloze in Nijmegen, liep ik
vaak langs die huizen die bewoond ‘konden’ worden door mij en
mijn lotgenoten. Maar die nooit ons huis zouden zijn.

Mijn leven voelt nu als een lot uit de loterij, ik heb de hoofdprijs
gewonnen. Door te overleven op de straten van de stad Nijmegen.
Wonend in het luchtkasteel waar ik al zo lang van droomde. Het is
nu werkelijkheid geworden...

Voor mij is dit huis een veilige thuishaven, waardoor ik weer 
in rustig vaarwater ben gekomen. Na de storm. Ik gun mijn mede-
genoten voor wie de storm nog niet is gaan liggen, ditzelfde lot.

Getekend: Patrick (Liefde)Voll

“Mijn leven voelt 
als een lot uit de loterij”



Fietsend door de stad kijk ik anders naar de wijken, naar de straten, naar de
huizen. Wij kennen inmiddels veel van de verhalen achter de voordeuren.
Verhalen van nieuw geluk en oude pijn. Verhalen van vallen en opstaan. 

De rode draad is wat mij betreft de verbinding. Verbinding met onze
deelnemers, die we zo de kans gunnen om op een veilige eigen plek hun leven
verder vorm te geven. Verbinding met onze samenwerkingspartners, die
Housing First samen met ons dragen en mogelijk maken. 

Dit boekje geeft je een indruk van het leven van enkele van onze deelnemers.
Waar komen ze vandaan en hoe ziet hun THUIS er nu uit?  

Met dit boekje willen we alle betrokkenen heel hartelijk danken voor hun
bijdrage aan 10 jaar Housing First Nijmegen. In het bijzonder de gemeente
Nijmegen, Portaal, Talis, Woonwaarts, RIBW Nijmegen Rivierenland, Leger des
Heils, IrisZorg, en GGD Gelderland-Zuid. 

Het was een bijzonder avontuur. Een avontuur waarvan de laatste pagina nog
lang niet is bereikt. Want dat boek sluit pas bij: iedereen een (t)huis. Daar blijven
we ons hard voor maken. Ook de komende 10 jaar. 

Warme groet, mede namens (ex-)deelnemers en medewerkers van Housing First, 

Monique Daalderop
Coördinator Housing First

Een bijzonder avontuur



 Leven zonder woning



Eindelijk een eigen plek



“Lekker met ‘n planten in de weer,
ontzettend tof. Ze doen het supergoed. Ik
wist niet dat ik zulke groene vingers had.”

Het huis van.... BAS

“In rust thuiskomen op 
de momenten dat ik zelf wil.
Wel jammer dat er geen bordje
eten voor me klaarstaat.”



Het huis van.... IVO

“Door de X-box heb ik
mijn vrienden ontmoet.
Goede afleiding, anders

ga ik te veel alles
overdenken.”

“Met een huis heb je weer
een stuk van je oude leven
terug. Het is mijn haven,
mijn alles.”

“Lucifer is 
mijn familie.”



Het huis van.... PATRICK F

“Vanaf dag 1 voelt het als thuiskomen. Deze woning betekent alles voor me.
Ik heb heel veel meegemaakt en ik heb niemand meer. En dan zijn er toch
mensen die het mogelijk hebben gemaakt dat ik hier nu woon.”



Het huis van.... AYDIN

“Ik heb een sleutel, ik ben
verantwoordelijk voor deze
woning. Voor mijn gevoel heb
ik weer bestaansrecht.”

“Dit is mijn rustbasis waar
ik doelen voor de toekomst

kan maken.”



Het huis van.... GERARD

“Ik ben graag in de garage, ik weet
precies waar alles ligt.”

“Als je vergelijkt met waar ik
vandaan kom, zo’n verschil…
Moest er eerst wel aan wennen.”



Het huis van.... PATRICK V.

“Toen ik de eerste keer in dit huis kwam werd ik meteen verliefd op de
schuifpui, het balkon en het fraaie uitzicht. Met de lampjes aan zit ik met mijn
vriendin te genieten van een zwoele zomerse avond. Erg romantisch. Overdag
geniet ik van de plantjes die groeien en bloeien.”



“Housing First
betekent voor mij
eerst huisvesting 
in een veilige
omgeving 
en dan aan de
problemen
werken.”

Het huis van.... PETER



Het huis van.... ROCKY

“Dit hoekje is speciaal voor mij,
omdat mijn opa mij vroeger heeft

opgevangen en in huis heeft
gehaald.”

“Mijn woning betekent voor
mij onderdak en veiligheid.
Ik heb hier mijn rust
gevonden. Ze moeten mij
hier dood uithalen, eerder ga
ik niet weg.”



Het huis van.... JOS

“Ik ben supertrots op mijn huis. De vloer ligt erin, de lampen zitten erin...
En moet je m’n uitzicht en die tuin zien!”



“Deze woning geeft mij
vrijheid. Ik hoef me niet
meer aan andermans
huisregels te houden, zoals
bij de opvang.”

Het huis van.... LEENDERT

“Ik heb de regie in
eigen handen!”



Het huis van.... RIK

“Ik leef niet meer op straat
en dat is belangrijk. Deze
woning is zeker mijn plekje,
al voel ik me overal thuis.
Behalve in Amsterdam.”



Het huis van.... PAUL

“Het laatste huis waar ik heb gewoond, was bij mijn ouders. Daarna heb ik
alleen op campings en in hotels gezeten. Om nu weer een plekje te hebben
voor mijzelf is bijzonder, een gevoel van vrijheid. Ik ben in de polder geboren
en opgegroeid. Het was mijn grote wens om hier ooit weer te komen wonen.”



Het huis van.... JOOST

"Door Bobby kom ik elke dag buiten en
maak ik praatjes met mensen. Ik voel

me een stuk minder alleen. Bobbie
geeft structuur aan mijn dag,

gezelschap in huis, en ‘n gevoel van
verbondenheid met de buurt. Hij is echt

alles voor mij."

”Ik kwam uit een situatie
waarin ik altijd in een
groep leefde, zoals bij de
Nunn en Bloemheuvel.
Alleen wonen was dus echt
even schakelen. Maar na
verloop van tijd begon het
te voelen als mijn eigen
plek, mijn rustpunt. Nu
voel ik me hier thuis."



Het huis van.... RONNIE

“Mijn zoontje is op 10-jarige leeftijd verongelukt. Ik
heb een speciaal hoekje ingericht in mijn woonkamer.

Een soort altaar. Op deze wijze herdenk ik hem.”

“Dit huis betekent alles
voor me. Ik heb jarenlang
in de opvang gezeten. Dit
wil ik nooit meer kwijt. Ik
woon hier alweer 9 jaar.”



Het huis van.... TERRY

“Ik heb eindelijk weer iets voor mezelf. Het is een nieuw hoofdstuk van m’n
leven. Ik ben daar heel blij mee!”



Het huis van.... TON

“In mijn tuin groeien tomaten en
paprika’s. Er zit ook een mol, maar de

tomaten groeien goed.”

“Het huis wordt oud.
Veel dingen zijn aan
vervanging toe. Maar er
gebeuren hier geen nare
dingen, want ik ben een
man van God.” 



Het huis van.... FERRY

“Ik woon hier nog niet
zo lang, maar het voelt
al wel als mijn plek. Ik
heb een dak boven
mijn hoofd en dat is
belangrijk.”

“Liefst zit ik op de bank, daar
kan ik me ontspannen.”



Het huis van.... BASSEL

“Housing First has helped me and my daughter tremendously. I’m very happy
with my house, everything is different now. We have a new chance in life.”
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